
 

 

 
Tekst: Hanneke Drenth  

 
Of je nou een Rotterdammer bent en praat over een bakkie pleur 

Of een boer ‘uut’ oosten, protesterend met een rothumeur 
Een Aerdenhoutse dame , die de ‘R’ heeft ingeslikt.. 

Overal klinkt heel ander geluid 
Toch komen we er met elkaar wel uit… 

 
Of je nou een Amsterdammer bent en elk woord vrij heftig klinkt 

Terwijl als ge in het Vlaams spreekt het lijkt of iemand zingt  
Of ‘benne gij uit Brabant, waar je groet met houdoe!… 

Al wordt in elke stad en elke straat 
een heel ander Nederlands gepraat  

Toch blijven we verbonden door die Nederlandse taal 
De taal, van ons allemaal  

 
Je kunt ermee gaan goochelen en zo kan poëzie ontstaan 

“Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan” 
Of zet je woorden op muziek en er weerklinkt ineens lied 

Van het prachtig Ave Maria tot een mooie aria ja aa aa aa aaaa 
 

Of schrijf een brei van woorden tot iets wonderlijks gebeurd 
‘Langzaamaan baant taal een weg langs woorden waarbij voordracht kracht 
geeft aan de woorden die daarbij de taal verwoorden van het spoken word’ 

 
Of laat je woorden klinken op een puls of op een beat 

‘Ik zal je bewijzen, jij gaat me prijzen, mijn tekst zal verrijzen op spelende wijs  
U onderwijzers, hier in mijn bijzijn, zijn het bewijs door taal kun je vrij zijn!’ 

 
In welke vorm dan ook het bereikt ons allemaal 

Dat doet onze Nederlandse taal 
 

Taal leeft taal groeit verbindt overtuigd en boeit  
Taal klinkt, taal duidt, verrijkt zingt en helpt vooruit  
We blijven verbonden door de Nederlandse taal 

De taal, de taal , de taal  dat is Nederlandse taal…van ons allemaal! 
 
 


