
 

 

Eerbetoon aan Jules Deelder, dank u wel.. 
 

Gagagoegoe dada , bal poes koe en geit 
De ontdekking van je stem, je eerste woordjes zijn een feit 

 
Auto, boek, appel, een woord voor elk ding  

En ZIE daar de geboorte van jouw taalontwikkeling 
 
 

Jij krijgt je eerste boekjes; Nijntje Pluis, Kikker naar bed 
En wat wordt je toch graag voorgelezen uit Pluk van de Petteflet 

 
Dan voor het eerst die pen vast, je schrijft je eigen naam! 

Kak! In spiegelbeeld, hoe heb ik dat nou weer gedaan? 
 

De eerste woordjes eerste zinnen, in de schoolbank van groep 3 
En de leesplank; Aap-Noot-Mies-Wim, tering man wie kent m nie.. 

 
Verstoppen in de boekenhoek, daar vind jij ’t onbeschrijflijk fijn 

Verslindt daar boek na boek na boek, jij blijkt een boekenwurm te zijn 
 

Want als het lichtje uit gaat, vlak voor het slapengaan 
Doe jij, als mama weg is, stiekem weer dat lampje aan 

 
De koning van Katoren, de scheepsjongens van Bontekoe 

Eén bladzij nog, één hoofdstuk, nee je bent nog lang niet moe 
 

Op school je eerste opstel, van juf een dikke tien 
Het is zelfs op bladzij 7 van het schoolkrantje te zien  

 
Dan je eerste penvriend, schrijft met een Foster Parents kind  

en komt erachter hoe belachelijk leuk jij schrijven vindt 
 

Je schrijft jezelf naar planeten, naar andere werelddelen 
Jouw fantasie is grenzeloos, nu jij met taal kunt spelen. 

 
Proza poëzie of fictie, de leeslijst is een zege 

Wolkers, Koolhaas, Jan Terlouw, DEELDER, Gerard Reve 
 

  



 

 

Geen Gouden Ei van Tim Krabbe, man veel te dun dat Bittere Kruid 
Jij leest liever in 1 adem de ontdekking van de hemel uit 

 
Wel geinig hoor Geschiedenis, vermakelijk dat lesje Frans 

Maar jij raakt eerder opgewonden van het schoolvak Nederlands  
 

Van het VO naar het HO, taal blijkt toch echt je ding 
Je bent eruit, het besluit: jij gaat eenieder helpen bij zijn taalontwikkeling 

 
En daar zit je dan, jaren later in een Rotterdamse kerk 

hoort zo’n conferentie bijwonen in ene bij je werk 
 

Spreekt voor het onderwijs jouw eigen taalwens uit 
O zo belangrijk, want elke nieuwe lente verdient een nieuw geluid 

 
Want je wenst voor elk kind toch een ontwikkeling als de jouwe 

Dat het wordt gestimuleerd, van schrijven en lezen mag gaan houden 
 

leert geven om cultuur, literatuur en poëzie  
En ziet dat taal veel meer is, dan alleen je scriptie laten maken door AI 

 
Maar als ik hier zo rondkijk denk ik dat dat goed gaat komen  

Jullie zijn de toekomst man, deze zaal vervult die dromen 
 

Want zolang er taal-fanaten-zijn als jullie allemaal 
Is er hoop voor elk kind en zijn ontwikkeling in taal  

 
Poep stront kak derrie schijt 

Ik wens u allen nog een hele fijne tijd 
Dank u wel  

 
Door: Hanneke Drenth 

 
 
 
 


