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BIJLAGE





Bijlage 1 Van transcrip  naar Ik-gedicht: een voorbeeld 
 
 
Fragment uit de transcrip e van Brenda’s levens- en loopbaanverhaal (zie ook volgende pagina): 
 
Was jij daar heel direct bij betrokken? 
“Nou, ik was een echt vaderskind. Hoe ver kun je er bij betrokken zijn als achtjarige? Maar ik denk 
wel dat het mijn leven getekend . Want ik heb wel heel erg een vader gemist, moet ik eerlijk 
zeggen.” 
 
Kun je een sit beschrijven van voor dat jouw vader ziek was? Als jij zegt van: “Ik was echt een 
vaderskind.” Kun je daar iets over vertellen? 
“Mijn vader lag ieder jaar met mijn verjaardag in het ziekenhuis. Omdat de daad maakte hij, hij was 

mmerman, maakte hij poppenspeelgoed enzo. Kijk, ik heb daar nog een ledikantje staan. Dat is van 
mij geweest. Dat hee  mijn vader gemaakt. Ik kan me dus nu nog herinneren wat allemaal 
cadeautjes zijn geweest, die ik van hem heb gekregen toen hij in het ziekenhuis lag. Ik hing al jd 
meer aan mijn vader, dan aan mijn moeder. Ik was de tweede uit een gezin van vier kinderen. Mijn 
oudste zus was  heel erg mijn moeder en de jongste twee eigenlijk ook, maar ik was jd mijn 
vader. Hoe dat komt? Ik denk dat je dat niet weten kunt, dat ik daar nog te jong voor was.” 
 
Kun je een sit met jouw vader waar je gewoon goede herinneringen aan hebt, kun je dat 
beschrijven? 
“Nou ja, ik woonde op een dorp en daar was ieder jaar Fokveedag en daar ging ik samen met mijn 
vader daar naartoe. Dat kan ik mij nog herinneren. Al vanaf heel jong.” 
 
Kun je nog een specifieke keer herinneren? 
“Nou, ik kan me wel een keer herinneren dat we bij de Jan Hagelkraam stonden. Dat was dan een 
oude bekende van mijn vader. Dat we dan Jan Hagel gingen kopen. Dat kan ik me gewoon nog heel 
goed herinneren, ja.” 
 
Kun je ook het gevoel wat je erbij had, bij die dag, herinneren? Of bij die persoon? 
“Ja, het was een jaarlijks terugkomend iets, eigenlijk. Nadat mijn vader is overleden was dat er 
eigenlijk niet meer. Het kwam wel terug, maar op een andere manier. Het voelde anders, toen hij er 
niet meer was. Dat kan ik me wel herinneren.” 
 
Oké. Kun je ook nog een an jouw vader in het ziekenhuis voorstellen? 
“Ja, dat kan ik wel. Ik zie hem nog zo liggen dat ik daar ook kwam op mijn verjaardag. Dat hij dan 
klaar lag met een cadeautje. Ja, dat kan ik me nog echt voor de geest halen.” 
 



Ik was  
Ik was altijd 
Ik denk 
Dat ik was 
Ik woonde 
Ging ik samen met mijn vader 
Kan ik me nog herinneren 
Ik kan me wel een keer herinneren 
Kan ik me gewoon nog heel goed herinneren 
Kan ik me wel herinneren 
Kan ik wel 
Ik zie hem nog liggen 
Dat ik daar kwam 
Kan ik me nog echt voor de geest halen 

 

 
Corresponderend fragment uit Brenda’s Ik-gedicht:  

 
Ik was een echt vaderskind 
Ik denk  
Ik heb een vader gemist 
Moet ik eerlijk zeggen 
Ik heb daar staan 
Ik kan me herinneren 
Ik heb gekregen 
Ik hing aan mijn vader 


